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Voor de Sogetsu beoefenaars onder ons. Deze oefening betreft boek 4 les 11, gebruik van 

vers en onconventioneel materiaal. 

 

1. We maken een schikking die we voor Kerst en Nieuwjaar kunnen gebruiken. Om het 

feestelijke karakter te accentueren gebruiken we aluminium stroken als basis. 

2. Begin met het vormgeven van het aluminium door het voorzichtig te buigen met de 

handschoenen aan. Maak een soepele lijn. Als je met deze bewerking weinig of geen 

ervaring hebt, maak dan vooral geen scherpe vouwen, zodat je nog iets kunt veranderen. 

3. Je kunt je vorm interessanter maken door een deel van de strook aluminium 

asymmetrisch in de lengte in te knippen. Zet eerst een lijn met viltstift en liniaal. Als je 

fysioband gebruikt op de strook, plak het dan op de strook voordat je gaat knippen. Goed 

opletten, want het is elastisch ! 

4. Zet je werkstuk met 1 á 2 takjes en ijzerdraad vast aan de prikker. Gebruik een priem om 

gaatjes in de strook te maken.    

5. Bepaal de plaats van de bloemen en zet ze in de prikker. Daarna verwerk je bladeren en 

ander groen. 

6. Wit is de kleur van de goden. Rood is de kleur van bloed (leven). Groen is de kleur van 

leven en heel belangrijk voor de goden. Zilver en goud zijn feestelijke kleuren en mogen 

ook samen gebruikt worden. 

 

Veel plezier en succes ! 

 

 


