
Onderstaande haiku waren bij de schikking geplaatst: 
 
O, oude vijver 
een kikker springt van de kant 
Geluid van water  (Bashō) 

Anja Koning 
Het water trilde 
kikker springt van blad tot blad 
de rust komt boven 

Dominica Veelo 
Warme zomeravond; 
Donkere wolken dreigen… 
En de koekoek roept. (Haiku van Lies Reinink) 

Fransina Ganzeveld 
De warmte slaat neer 
Het water lokt verkoelend 
Mijn voeten zwemmen 

Marga Wooning 
Op vruchtbare grond 
Bloeit een lis, verborgen voor 
De buitenwereld 

Margot Visser 
Boven de vijver 
Het spel van zon en schaduw… 
Insectengezoem 

Lies Reinink 
Weinig beweging; 
Nauw’lijks geluid; alles wacht 
Op de verkoeling 

Wim Hek 
Het licht van de zon 
Laat het water weer klinken 
Wuivende biezen 

Richard van der Vecht 
Wat viel in’t water 
zo diep in het zomerbos 
een bloem, een besje? ( Buson)  

Jeannet Smeenge 
Een koekoek- 
Zijn roep strekt zich uit 
Over het wateroppervlak (Bashō)  

Thea Faber 
 


